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Boerenbetweterigheid uit het verleden 

*  

Noodt doet creupelen op stelten gaen  

*  

Doos Gazette, een slim schrift des tijds met meer dan 600 lezers 

 

 
 

Het stalletje van Betlehem 

 



 
 

De drie wijzen uit het oogsten waren nog alle drie blank! 

Miroir du salut ï Onze Lieve Vrouwe abdij - Clairmarais ï 15° eeuw 
 
 

Graag bedank ik iedereen die mij eveneens de beste wensen stuurde.  

Het mailtje en compliment van Wanne Ingelaere ï neem ik hier graag over 

Beste Guido, 

Bedankt voor het maken van Do's gazette. Het zal de geschiedenis ingaan als een belangrijk 

naslagwerk voor de geschiedenis van Poperinge. 

Ik wens een vrolijk eindejaar en een voorspoedig 2019. 

Vriendelijke groeten., 

Johan  

 

Van Paul Ryckeboer kregen we droevig nieuws:  
 Guido, 
Droevig nieuws, u hebt er misschien al kennis van gekregen door de advertentie in "Het Wekelijks 
Nieuws" 



Francine, die was het hart en de nieren van "De Scheeranke" en wanneer gij ettelijke keren voor De 
Scheeranke bent opgetreden, dan zat zij daar voor veel tussen : het waren mensen van "ol 't tuzend" 
die voor de Brugse Poperingenaars mochten en moesten optreden  - met in het achterhoofd : we 
kunn'n nulder even goed den pennink jeun'n lik an entwien angers... 
Er waren veel Scheerankers in de uitvaart, zelfs veel Poperingenaars en nog veel volk - hetgeen de 
celebrant Luc Deschodt deed zeggen :" het doet goed nog eens een volle kerk te zien". Dat er veel 
volk was, was voor ons een troost. 
Beste groeten en dank voor alles. 
Paul Ryckeboer 
 

 
 

 

 

Dag Guido , 

Veel leesplezier beleefd aan de laatste ñGazette ñ . Maar in mijn tijd las pastertje Benoot 

 iedere dag in de St.- Janskerk te 7:00 uur de mis van O.L.Vrouw lichtmis . ( want deze heeft 

de kortste leesdienst ! ) Om 7:15 uur was de zaak geklonken . Pastertje Benoot werd nooit 

betrokken bij de kerkelijke diensten op de parochie want hij werd een beetje gezien als een 

ñGEUSò . Hij was in zijn ñ carri¯re ñ immers legeraalmoezenier geweest en had nogal ñ 

donker blauwe ñ gedachten .  Hij schreef trouwens ook onder de schuilnaam ñ Radafò.  

De paster van dienst in de Penitenten was pastertje Six .  Die rechtover de ingang van de 

school woonde . Hij was ñ ruzel dooft ñ en voor de eerste mis die ik voor hem moest  dienen 

zei hij mij :         ò Toontje in deò messe ñ zeggen ik ôt mieneò en ñzeg gie moar stilletjes ôt 

joeneò wantò ók vertoant toch nie ñ.  Na de mis kwamen soeur Hélène en soeur Anne - Marie 

mij geluk wensen met de schone uitvoering van de mis  en met de vraag : ñ En voe wuk goa je 

gie loater lerôn Toontje ñ  . Ik antwoordde heel positief : ñ Voe misjonoaris masoeur ! ñ  Ik 

kreeg sedert dien  iedere zondagmorgen na de mis   ò koekestutenò met chocomelk . Mijn 

vraag is nu : ñ Kreeg je gij dat ook ? ñ 

Groeten ,  

Toone 

 

Toone, dat herinner ik mij alleszins niet ï koekestutten met chocomelk! Vandaar dat je zo 

kloek geworden bent! Maar ik kreeg wel een halve frank per mis!  

Guido 

 

Van mijn kameraad Wido kreeg ik de volgende mail! Ik kan al mijn lezers aanraden om op 

Widoôs website eens te gaan kijken! 

 

Beste vriend van Frans-Vlaanderen, 



Na het succes van de eerste editie  van mijn boek  Olla Vogala, het verhaal van de taal van 

de Vlamingen, in Frankrijk en elders. heeft de Bretoense uitgever Yoran Embanner beslist 

om een tweede herziene druk uit te geven. Dit tweetalig boek is sinds vandaag opnieuw 

beschikbaar. Een ideaal geschenk voor de feestdagen,  en ook voor uw Franstalige relaties.  

Voor meer informatie klik op https://www.widopedia.eu/olla-vogala 

Olla Vogala kreeg ook een zeer positieve recensie in het é Bretons. Klik hier voor de 

vertaling van  Bretonskenner Jan Deloof : https://www.widopedia.eu/olla-vogala-recenseert-

men-ook-het-bretons 

Volgende week verschijnt ook mijn nieuwe, tweetalige publicatie, Het meten van de tijd, 

symbolen en tradities ï La mesure du temps , symboles et traditions.  Reserveer snel uw 

exemplaar want de oplage is beperkt. 

Klik hiervoor op https://www.widopedia.eu/het-meten-van-de-tijd 

Een fijn eindejaar gewenst. 

Wido Bourel 

www.widopedia.eu 

 

 

Lees de geschiedenis van Poperinghe  

Dank zij de goede zorgen van Jean Boidin is de website van ôt Neerhof weer aangegroeid.  

De geschiedenis van Poperinge ï die onder de rubriek óDiMPopô zit ï het Digitaal Museum 

van Poperingheô kreeg 4 artikels bij en loopt nu tot het jaar 1200! 

 

https://tneerhofvzw.be/ 

 

Hou onze website in de gaten! Lees alle artikels - Aangezien de site voor ons 

krap aan het worden is ï gaan we binnenkort artikels moeten verwijderen! 

 

https://www.widopedia.eu/olla-vogala
https://www.widopedia.eu/olla-vogala-recenseert-men-ook-het-bretons
https://www.widopedia.eu/olla-vogala-recenseert-men-ook-het-bretons
https://www.widopedia.eu/het-meten-van-de-tijd
http://www.widopedia.eu/
https://tneerhofvzw.be/


 

Lied uit de oude dagen   
 

Misscheut van eenen jaeger  
 

Stemme: Het is de liefde die mij heeft verleyd  

 

Lest in het lieve mey saisoen, 

Heb ik my vroeg ter jagt begeven,  

Eer dat de zon het jeugdig groen 

Door haere straelen deed óerelven 

Met myn honden die my verzelden 

Trok ik door de bedauwde velden  

Voorzien van weytas en snaphaen 

Ben ik met vreugde, als jaeger uytgegaen.  

 

Ik trok menig bosken in 

Waer ik met lust het wild kon schieten 

Alles ging wel naer mynen zin 

Zo jaegen kost my nooit verdrieten 

Menigen haes wird door myn honden 

Tot onder myn snaphaen gezonden 

Sneppen, patryssen, merrelaen 

Dat ik op ôt lest wierd van het wild belaen  

 

Zeer voldaen van myne jagt 

Verliet ik bossen en dreven  

En ik ging met bly gedagt  

My in ôt open veld begeven 

Van ver zag ik een kudde schaepen 

Weyden en tôsaem hun voedsel raepen  

Maer hoe verblyd was mynen zin 

Als ik daer by vond een jong herderin  

 

Door haer schoonheyd als versteld 

Zet ik my nevens haere zeyde 

ók sprak : godding van ôt groene veld 

In dees aengenaeme weyde  

Wilt toch myne klacht aenhoren, 

Ik ben een jaeger vol devoiren 

Die u met een oprechten zin 

Komt vraegen naer uw liefde en wedermin. 

 

Neen, jaeger, vertrekt van my 

En wilt uwe klagten staeken 

Laet my in dees grone wey 

En wilt u in stad vermaecken 

Een jaeger tot de jagt gedrven 

En kan zo stil en gerust niet leven 

Als een herder of herderin 



Daerom zoekt in de stad uw wedermin  

 

Schoonste beeld die ik ooyt vond 

ók zweer u by hemel en aerde 

Dat ik u van nu terstond 

Zo hoog houden zal in waerde 

Als een koning zyn koninginne 

Schoon gy maer zyt een herderinne 

Daerom geeft my uw hand op trouw 

En laet ons ôt saem leven als man en vrouw  

 

Weg! Verraer, met uwen eed 

Waer door dat óer zo veel maegden 

Gebragt zyn in het hoogste leed 

Die op dat woord de kanse waegden 

Meend gym y zo tot u te tgrekken 

Ik zal met myn schaepen vertrekken 

Gaet gy naer stad met al uw list 

En denkt: die laetste scheut, ben ik gemist.  

 

 



 

De Penitenten, het Maenstraatje en de Muur 
 

In het vorige nummer van Doos Gazette gingen we in op de óher-ontdekkingô van de schouw 

uit de 17
de

 eeuw, de oudste schouw van Poperinge. Het klooster kocht dit huis aan in het jaar 

1643.  

Hier gaan we in op de aankoop van de Grauwzusters van de gronden aan de andere kant van 

hun klooster waarbij ze het Manestraatje innamen.  

 

De Mane op de Coutter kennen we van oudere akten. Op de 5
de

 april 1556 wordt er een 

stuk grond óbachten de Maeneô verkocht.  

 

5 april 1556 ï Erf bachten de Maene op de Coutter - Halmen SAP 364 

 

 
 

Wullem Dericke  
heift ghecoocht jeghens Willem Looten, Jaspar ende  Maelen Kesteloot  

als vooghd van de vier joenste kinderen van Cornelis Hynderick  

by consente van schepenen, de helft van drie  vierendeel lants ligghende op de Couter 

ghemeene metten voorseide Willem - bachten de Maene  

waerof de weduwe van Wullem Coppen hout den helft int byleven  

ghelaest de gheheele erfve in iiij pond parisis in coutherrente den heere ï  

streckende zuut ende noert  

de oostsyde an derfve van Clays Regners,  

tnoerthende up de groote couttere, van westen de kerckewech  -  

omme de somme van xiiij pondt grooten den hoop te betaelene te sinxschent int jaer xvc lviij  

Ghealmpt over erfve int jaer xvc lvj den v in april voor paschen  

 

Toch even omzetten in het gewoon Vlaams: 



Willem Derycke, heeft gekocht tegen Willem Looren, Jaspar en Maelen Kesteloot ï als voogd 

van de vier jongste kinderen van Cornelis Hynderick ï en met akkoord va n de schepenen ï 

Drie vierendeel land, liggende op de Couter, samen met de voorseide Willem ï achter de 

Maene ï waarvan de weduwe van Willem Coppen de helft in bijleven houdt ï  

Gelast het gehele erf in 4 pond parisis couterrente aan de heer ï 

Strekkende zuid en noord ï de oostzijde aan het erf van Clays Regners-  

ôt noordeinde op de Grote Couter ï van westen de Kerkweg  

En dit om de som van 14 pond grooten alles samen ï te betalen met pinksteren in het jaar 

1558. 

Gehalmpt in het jaar 1556 op de 5
de

 in april voor Paesen  

 

Een andere akte die ons de situatie enigszins uitlegt, is er ene van de 20
ste

 januari 1603. Ze 

dient in twee delen gelezen te worden en ze luidt als volgt: 

 

20 januari 1603 ï Hofstede op ôt Maanstraatje - Halmen  

 

Ghelein Quaghebeur 

Heeft ghecocht jeghens Jaecques de Pape 

filius Mathieu  
eene behuusde hofsteede ligghende op 

dyperstrraete,  

groot van lande ofte daer ontrent 7 ghemet  

daer jeghenwoordelick Pieter de Witte  

by tiltre van pacht op woont,  

met alle de groene ende drooghe cathylen daer 

op staende,  

mortelvast, naghelvast ende cavelvast,  

hier onder begrepen de block van acht hondert 

hommelpitten,  

staende der zelver hofstede  

streckende van vooren ter zelver straete,  

achterwaert tot tMaenstraetken,  

commende langhst St. Jans straetken,  

van oosten Loys Makeblyde, ende Francois Diedeman,  

 

Even een stukje uitleg: 

Ghelein Quaghebeur heeft dus van Jacques de Pape, de zoon van Mathieu, een behuisde 

hofstede gekocht die op de Yperstraete ligt.  

De Yperstraete is de huidige Ieperstraat.  

Het land is omtrent 7 gemeten groot en wordt momenteel door Pieter Dewitte gepacht met 

alle groene en droge catheilen daarop staande. Er is niet alleen een woonst maar ook een 

hopveld dat uit 800 hommelpitten bestaat ï toch een groot hopveld.  

Dit stuk grond en hopveld vinden we ook in een later akte terug en daar wordt het hopveld 

óDe Valkeô genoemd.  

Het is dus duidelijk dat het toenmalige Maanstraatje het huidige Valkestraatje is.  

De herberg óDe Valkeô stond nog later ï rond 1620 ï aan de andere kant van het huidige 

Valkestraatje.  

En verder wordt dit hopveld begrensd door het Sint ï Janstraatje.  

Dit straatje wordt in andere akten ook het Wullebukstraatje genoemd.  

Voorbij het stuk óDe Valkeô maakte het een hoek en liep van daar richting het Strekstraatje.  



Het Sint Jansstraatje bestaat eigenlijk nog wel en is de doorsteek langs de pastorie van Sint 

Jans.  

 

Het Sint-

Jansstraatje ook 

eertijds het 

Wullebukstraatje 

genoemd.  

 

Er is nog een 

tweede deel aan 

deze akte en dit 

luidt als volgt: 

 

Item noch drye 

ghemeten landts 

ligghende inde 

Eedewaerthouck,  

teenen 

dryehouckstick  

emmers de plecke 

zoo die gheleghen 

is wesende 

gheplandt commende metter 

zuutzyde jeghens de groote 

Brugghestraete,  

twestende de wedewe van 

Jan vande cappelle,  

van oosten Thomas Loot,  

de noortzyde tCleen 

Brugghestraetjen  
 

Ook hier voegen we een 

schets bij ï zodat de situatie 

duidelijk wordt.  

De maan lag dus tegen de 

Couterweg, de huidige 

Komstraat.  

De Cleene Bruggestraat liep 

parallel met de Grote 

Bruggestraat van het 

Maanstraatje tot aan het Strekstraatje, de huidige Heilig Hartstraat.  

 

De rest van de akte luidde als volgt: 

Ghelast bede voorschreven partijen met xxiiij ï 24 - pond parisis tjaers - den pennynck xvjde 

ï de penning 16 - ten proffytte van François Devos,  

ende voorts met iij schele iiij denier tjaers den heere dezer stede zonder meer ï  

dachterstellen te zuuveren by den vercoop totten eersten in sporkel
1
 1603,  

                                                           
1
 Sporkel : februari  



omme de somme van twee hondert vichtien ponden grooten vlamsch al tghonne voorschreven 

te betaelen hondert ponden grooten ghereet, metten halm, 

 vijfenseventich ponden grooten te baefmesse, xvj ponden ende vier ende de resterende 

somme bedraeghen ghelyck lxxv ponden grooten te baemesse inden jaere xvjc ende vyfve 

daer naer volghende al zuuver ghelt, boven tcapitael van de bovenschreven losrente  

Vorts xx schele parisis te godtspennynck,  

vj pond parisis voor de kercke van Ste. Bertens ghelyck vj ponde parisis voor den ghemeene 

aermen,  

zes pont grooten voor den vercooper,  

eenen hoedt, acht pont grooten te lijfcoop, al ten laste vanden blijver,  

zeker van toecomende jaeren ten proffytte van Pieter de Witte,  

volghende de pachtbrief onder den zelven Witte  rustende  

danoff tproffyt vanden jeghenwoordighe jaere wert half en half 

Aldus ghehalmp)t over erfve opden xx january 1603 

 

Het óCleen Brugghestraetjeô 

zoals het er nu uitziet. 

Ondertussen heeft men er 

een stevige groene poort 

voorgezet en is het een 

particuliere ówegô geworden.  

 

We halen er ook nog een 

keer de eerste kadasterkaart 

van Popering bij ï rond 

1835 opgemaakt, waarin 

duidelijk te zien is dat de 

gebouwen van het klooster 

eigenlijk in het verlengde 

liggen van de huidige 

Valkestraat ï of het vroegere Maanstraatje.  

 



 
 

 

Zoals we vorige maand in óDoos Gazetteô zagen had het klooster van de Grauwe zusters 

reeds in 1643 uitbreidingsplannen.  

Ze kochten immers op de 9
de

 maart 1643 het huis op de Ipderdamcoutter.  

En zo kunnen we naar het jaar 1644, toen de skyline van  Poperinghe getekend door 

Vedastus du Plouich. Echt realistisch zal dit wel niet geweest zijn, want hij probeerde toch 

alle belangrijke gebouwen van Poperinghe in één tekening te vangen.  

Voor ons is nu interessant dat hij de kapel van de óGrauwe Sustersô duidelijk tekende.  

We zien het torentje duidelijk omhoog steken en om alle twijfel weg te nemen heeft hij er 

óGrauwer Sustersô bijgeschreven.   

 

 



 

Met de Beeldenstorm werd het klooster en de kapel zwaar beschadigd. De beelden van St. 

Franciscus ï de heilige Catherina en van Sint Margriete die op het altaar stonden dienden 

vervangen te worden, net als het beeld van O.L. Vrouw ï van St. Pieter en van  Marie 

Magdalene. 

Tegen 1644 was de kapel echter weer helemaal hersteld en kon ze pronken op deze tekening. 

 

De plannen van de Grauwe Zusters waren echter groter. Ook aan de andere kant van het 

klooster, waar het Maanstraatje liep, wilden ze een uitbreiding bekomen.  

Op de 6
de

 augustus 1649 werd een voor hen heel belangrijke akte opgemaakt, die we in de 

register van de renten vonden.   

 

Op de 6
de

 augustus 1649 krijgt moeder overste Agnes Tacq de toelating om een straatje langs 

het klooster te incorporeren.  

Opdedrinck schrijft over deze overste het volgende: 

Zuster Maria Agnes der Meswordinge Tack ï 2 oktober 1638 ï 1674 ï geboortig van Rijssel, 

werd op twintigjarigen ouderdom in 1624 geprofest. ôt Was die overste die het kloosterslot 

aanveerdde en de hervormde regel der recollectinen.  

Er verbleven toen in ôt zusterhuis 24 geprofeste religieuzen en een novice. Volgens het 

doodboek die ze zeer ieverig en zeer stichtende noemt, ontsliep ze voor den hemel op 19 

november 1677. Tot gedachtenis der hervoming welke zij in ôt zusterhuis inbracht, bewaart 

men er haar geschilderd afbeeldsel dragen het opschrift: nata est anno 1604, Christianus 

Ellieul fecit anno 1666.  

Christiaan Ellieul heeft dit portret dus geschilderd in het jaar 1666, dus toen zuster Tack nog 

leefde. Zou dit portret nog bestaan? En zoja, wie kan ons een goede foto hiervan bezorgen?  

Tijdens het bestuur van Moeder Tack, heerste er binst, de jaren 1645 en 1646 in het klooster 

en ter stede van Poperinghe een besmettende ziekte welke men de pest noemt in de 

overblijvedde registers der parochiale kerken; vijf of zes religieuzen stierven er van, de eerste 

op 6 juni 1645, de laatste op 26 oktober 1646.  

We halen hierbij eerst de Franse tekst aan zoals we die vonden in de register van de renten.  

 

6 augustus 1649 ï De rekweste - Het straatje van het klooster van de 

Penitenten - Renten SAP 399  

 

 
 

Comparurent en leurs personnes 

Reverende mère soeur Agnes Tacq et soeur Marie Eugenie Barat, mere Martha du 

convent des soeurs grises en ceste cille, soeur Barbara Focquet, Marguerite Dupont, Adrienne 


